
Verslag van het alfabetiseringsprogramma in Noordoost Congo 

Vijf maanden na de pandemie die de wereld trof, begonnen verschillende landen de lockdown op 
te heffen, waaronder de Democratische Republiek Congo. 

Daarom gaan we nu verder met het 
alfabetiseringsprogramma dat al dit jaar is gestart met een 
goed samenhangend programma  van de betreffende 
vakken. Deze mogelijkheid wordt ook aangeboden aan 
enkele van onze Pygmee-vrienden in Kazaroho >, een 
nederzetting in het oerwoud tegenover het 
BijbelConferentieCentrum BCC) in Mputu V. 

Het dorp Bandisende zal de toekomstige locatie zijn die 
baat zal hebben van dit onderwijs. Het alfabetiseringsprogramma is een grote hulp voor degenen 
die nooit naar school hebben kunnen gaan terwijl ze leren lezen en schrijven, door hen toegang te 
geven tot schriftelijke informatie, waaronder ook de Bijbel en evangeliepamfletten. 

Bandisende ligt op 40 km van Mambasa, het alfabetiseringsprogramma zal daarom plaatsvinden van 
vrijdag tot en met zondag, zodat we op zondag de 
bijeenkomsten kunnen bijwonen. 

Afgezien van de pandemie zijn er andere problemen die we 
hebben, namelijk de onzekerheid, de slechte staat van onze 
wegen waardoor onze motorfietsen snel beschadigen, omdat 
ze onder de modder raken. 

Ten slotte danken we de Heer die ons helpt bij de voltooiing 
van dit werk en we zijn dankbaar voor de financiële 
ondersteuning waardoor het alfabetiseringsprogramma 
mogelijk is. 
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