
Verslag van (o.a.) een bespreking over 
boekhoudkundige aspecten van het werk in Oost-Afrika

Bezoek aan Uganda - september 2016

Geliefde broeders en zusters,

Van 15 tot en met 23 september kon ik —in overleg met broeder 
Hilvert Wijnholds en verantwoordelijke broeders in Uganda— het 
gebied rond Kasese in Uganda bezoeken. Na de ontmoeting met broeder Kabaya Godfrey op het 
vliegveld, zijn we samen naar het Bijbelcentrum in Kasese (een rit van 8 à 9 uur) gereisd, waar we 
‘s avonds laat aankwamen.
De volgende morgen zijn we doorgereisd naar Customs/Mpondwe. Onderweg naar Mpondwe 
zijn we nog in een dorpje gestopt om daar de Bijbelbespreking bij te wonen. We lazen over 
de blindgeboren man in Johannes 9 en zagen dat het geestelijke inzicht van de man toenam 
naarmate we door het hoofdstuk heen gingen. Eerst noemde hij Christus ‘de mens die Jezus heet’ 
(vers 11), maar aan het eind van het hoofdstuk aanbad hij (vers 38). Hierin zagen we het beeld van 
de geestelijke ontwikkeling die een gelovige door moet maken. 
Na de Bijbelbespreking reden we naar het vergaderlokaal in Kyanduli, waar we opnieuw het Woord 
van God openden en zagen hoe noodzakelijk het is, de Bijbel te lezen en te bestuderen, ook als we 
jong zijn.
Aan het eind van de middag kwamen we aan in Customs. ‘s Avonds kwamen broeders Samuel 
en Phesto langs om het progamma voor het kamp voor de jongens/jonge broeders te bespreken, 
dat de volgende dag, direct na de Woordbediening, zou 
beginnen.

Kamp voor jongens/jonge broeders
Na de ‘gewone’ samenkomsten op zondag was er eerst 
een introductie, waar ik een korte samenvatting van het 
vorige kamp - gehouden in 2014 - gegeven heb. Toen 
hebben we Daniël 1-3 behandeld en gedurende dit kamp 
zouden we de volgende 3 hoofdstukken behandelen. Na 
deze samenvatting hebben we de bedelingen behandeld, 
om een beter inzicht te krijgen in Gods handelen met 
Zijn volk gedurende verschillende perioden. Ik had een 
overzichtskaart meegenomen die de bedelingen op een 
duidelijke manier uitbeeldde. We konden tijdens de 
studies steeds terugverwijzen naar de kaart.
Gedurende de drie dagen van het kamp overdachten we het leven van Daniël en zagen hoe Daniël 
een voorbeeld is voor ons allemaal. Ook hebben we gezien wat de profetische betekenis van 
verschillende gedeelten was; bijvoorbeeld de vrieden van Daniël in de brandende oven, hetgeen 
verwijst naar Israël dat in de toekomst door de grote verdrukking moet gaan. Daarnaast werd het 

Broeders Phesto, Dario en Julius lezen en leggen 
Daniel 5 uit, met de kaart met de bedelingen in de 
achtergrond.

The meeting room was always packed. Group discussions. The camp kitchen.



evangelie dagelijks verkondigd, aangezien niet iedere deelnemer de Heer Jezus persoonlijk als zijn 
Redder kende.
Alle jongens en jonge broeders kregen een kampboekje met daarin enkele korte uitleggingen, 
de tekst van de behandelde hoofdstukken en series vragen, die eerst in groepen werden 
besproken. Na de groepsgesprekken kwam iedereen weer terug in het lokaal, waar we de vragen 
samen bespraken om de juiste antwoorden op alle vragen te krijgen. Gedurende deze sessies 
beantwoordden we ook andere vragen die ze hadden; vragen over heilszekerheid, hemel en hel, 
vagevuur, ambten en posities in de Gemeente, etc.. Deze vragen lieten zien dat er grote interesse 
was, en ook dat het hun verlangen is een Christelijke levenswandel na te gaan.
De plaatselijke broeders benadrukken de noodzaak van het jeugdwerk gedurende de 
schoolvakanties. Tegen het einde van mijn verblijf in Uganda kwamen de schoolbussen om de 
kinderen ophalen voor het nieuwe semester. Kinderen die naar de middelbare school gaan, blijven 
op school tot aan de volgende vakantie. Ze hebben niet altijd de mogelijkheid om samenkomsten 
te bezoeken gedurende schoolperioden. Daarom vinden de broeders het noodzakelijk om de 
vakantietijd te gebruiken om hen te onderwijzen uit Gods Woord, door het organiseren van 
kampen en ééndagsconferenties.

Bespreking van de boekhoudkundige aspecten van het werk
Voor de woensdag stond een vergadering gepland om financiële zaken te bespreken met 
broeders Kabaya Godfrey uit Uganda en Kitsa Thomas uit Congo (DRC). We bespraken het nieuw 
ontwikkelde Excel kasboek, dat gebruikt gaat worden in alle landen waar het werk van de Heer 
ondersteund wordt door fondsen verstrekt door St. Aan alle Volken.
Vanaf boekjaar 2012 heb ik de boekhouding van St. Aan alle Volken in Nederland gedaan en 
gedurende die jaren werd het steeds duidelijker, dat het noodzakelijk was een upgrade uit te 
voeren in het boekhouden in deze landen. Aan de ene kant vanwege striktere regelgeving in 
Nederland, maar aan de andere kant verandert ook de wetgeving in Afrikaanse landen en worden 
er ook daar ook steeds hogere eisen gesteld. Daarom is er besloten te werken aan een nieuw 
boekhoudsysteem. Het doel van dit nieuwe systeem is het vermijden van fouten, een uniforme 
werkwijze maar ook een goede rapportagemodule, waarin de werkelijke uitgaven vergeleken 
worden met het budget dat opgesteld was voor het begin van het betreffende kwartaal. Het 
concept van het nieuwe kasboek was vantevoren naar de broeders gemaild, zodat we konden 
bespreken wat veranderd, toegevoegd en verwijderd moest worden.
Volgens broeders Godfrey en Thomas zou het nieuwe kasboek een goed hulpmiddel zijn 
voor het verbeteren van de boekhouding en de rapportage in de verschillende landen. Het 
geautomatiseerde rapportagesysteem zal een waardevolle tool zijn voor het controleren van de 
werkelijke uitgaven en het vergelijk met de plaatselijke budgetten, maar ook met de boekhouding 
van St. Aan alle Volken, om vast te kunnen stellen dat de fondsen ook zó gebruikt zijn, als gepland 
was. In de komende weken zal ik de besproken aanpassingen doorvoeren. Het plan is om tegen het 
einde van dit jaar een volledig werkende versie te hebben.
Het bespreken van de nieuwe werkmethode en het harmoniseren van de boekhoudsystemen in de 
verschillende landen was het hoofddoel van deze reis. Voor januari 2017 wordt er een nieuwe reis 
gepland (zo de Heer wil) om het nieuwe kasboek te introduceren en uit te leggen aan de broeders 
die verantwoordelijk zijn voor de boekhouding in deze landen, startend met Congo (DRC), Uganda 
en Rwanda.

Nederlandse wetgeving
Zoals hierboven al aangegeven is ook de wetgeving in Nederland strikter geworden. Recentelijk is 
de wetgeving omtrent het ontvangen en besteden van giften voor specifieke natuurlijke personen 
drastisch gewijzigd. Voor een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is het niet langer zonder 
meer toegestaan giften door te sluizen, die voor een specifieke persoon gegeven zijn. Het is de 
gever ook niet meer toegestaan een dergelijke gift af te trekken in de aangifte inkomstenbelasting. 
Als dus iemand een ANBI gebruikt om een gift door te geven aan een specifieke persoon, dan gaat 
dit in tegen het doel van deze nieuwe wetgeving. Dit vindt zijn oorsprong in het feit dat een ANBI 



algemeen nut beogend werk zou moeten doen, in plaats van specifieke personen te ondersteunen, 
die daar persoonlijk van profiteren.
Volgens de nieuwe wetgeving is het zo, dat wanneer de gever de ANBI vertelt, hoe het geld besteed 
moet worden, de ANBI alleen maar fungeert als een doorgeefluik, in plaats van algemeen nut 
beogend werk te doen. De uiteindelijke beslissing hoe het geld precies besteed wordt, hoort te 
liggen bij (het bestuur van) de ANBI, in plaats van bij de gever.
Als een ANBI boven weergegeven werkwijze blijft hanteren, zou zij haar ANBI-status kunnen 
verliezen!
Om dit soort problemen te vermijden, dienen giften dus niet meer gegeven te worden voor 
specifieke personen, maar voor projecten, zoals bijv. vertaalwerk in Congo, evangelisatiewerk in 
Rwanda, HIV/AIDS voorlichting in Uganda, etc..
Het is goed om hier rekening mee te houden als u geld overmaakt naar een ANBI.

Bezoeken
In de resterende dagen kon ik een aantal bezoeken 
maken en ook meehelpen met bouwwerk in het 
vergaderlokaal in Customs, waar een deur en raam 
verplaatst en een betonvloer gelegd moesten worden.
Eén van deze bezoeken was in een naburig dorp, waar 
één van de broeders van het getuigenis in Customs 
woont, waar het evangelie gebracht kon worden.
Gedurende de samenkomst bleven steeds meer 
kinderen, die voorbij liepen, staan en luisteren.
Een ander bezoek bracht mij bij het bouwproject van 
broeder Julius (zie hieronder).

Microkredieten
In de afgelopen jaren zijn verschillende broeders geholpen met een microkrediet. Dit is een kleine 
lening die ze in de loop van een paar jaar terug moeten betalen. Ze hoeven echter geen rente 
te betalen. Als het hele bedrag is terugbetaald, kan het geld weer voor iemand anders worden 
gebruikt.
Als een broeder (of zuster) een microkrediet aanvraagt, zullen de broeders, die verantwoordelijk 
zijn voor de fondsen, onderzoeken of het business plan goed in elkaar zit en of de toekomstige 
schuldenaar in staat zal zijn het geld terug te betalen. In de regel is de hoogte van het verstrekte 
krediet lager dan het 
benodigde bedrag; men moet 
ook zelf een deel spaargeld 
investeren. Als iemand in 
staat is wat geld te sparen, 
is dat een bewijs dat diegene 
verantwoordelijk met geld om 
kan gaan. Broeder Julius is 
één van de broeders die een 
microkrediet heeft gekregen. 
Met behulp van dit krediet 
kon hij een motorfiets kopen, 
die hij gebruikt voor taxidiensten. Dankzij de hulp die hij heeft ontvangen, kan hij nu voedsel en 
kleding kopen voor zijn gezin en hij bouwt nu ook aan zijn eigen huis. Hij woont nu nog met zijn 
gezin in een lemen hut achter het vergaderlokaal.
Hij vertelde dat hij de Heer dankbaar was, maar ook de broeders en zusters overzees, die de 
fondsen voor het microkrediet hadden gegeven.
Het was bemoedigend te zien dat deze projecten positieve resultaten opleveren en uitzicht geven 
aan de broeders en zusters die hier deel aan nemen.

Broeder Julius met zijn motorfiets taxi. Broeder Julius bij zijn nieuwe huis.

Evangelieprediking in de open lucht.



Verdeling van kleding
Zuster Annemarie Arp uit Amersfoort verzamelt gebruikte kleding van goede kwaliteit en stuurt 
die dan naar het centrale adres in Kasese voor verdeling in Uganda en naburige landen. Op de 
laatste dag dat ik in Customs was, konden we het vergaderlokaal nog niet gebruiken, omdat 
de vloer nog niet helemaal uitgehard was. Daarom hebben we de samenkomsten in Kyanduli 
bezocht. Na afloop van de samenkomsten verdeelden de broeders een deel van de kleding die hen 
toegezonden was.

Het werk van de Heer
Het was een zegen om te horen en te zien dat vooral de jongere broeders en zusters in dit gebied 
veel tijd en energie steken in het werk van de Heer, ondanks hun eigen moeilijke omstandigheden 
(zoals armoede, geen werk, zwakke gezondheid, etc.). Er is een grote open deur voor het evangelie 
en er zijn veel contacten met geïnteresseerde gelovigen. Ik moest denken aan de woorden die 
Heer sprak tot de apostel Paulus; ‘Ik heb veel volk in deze stad’ (Handelingen 18:10). Ze bezoeken 
deze groepen gelovigen regelmatig om hen uit het Woord te onderwijzen. Daarnaast bezoeken ze 
geregeld jeugdgroepen om hen uit de Bijbel te leren en het evangelie te prediken, zodra zich de 
gelegenheid voordoet.

Punten voor dankzegging en gebed
Redenen om te danken:
•	 Bewaring tijdens de vlieg- en binnenlandse reizen.
•	 De interesse in en de honger naar het Woord van God bij de broeders en zusters in Uganda.
•	 De open deur voor het evangelie.
•	 De zorg van de Heer voor Renate, Jesse en Noa, toen ik weg was.

Wilt u bidden voor het volgende?
•	 Een zegen op het evangelie dat gepredikt is tijdens het kamp en andere gelegenheden.
•	 De kinderen van de gelovigen op de middelbare scholen, weg van huis en de samenkomsten.
•	 Het werk van de Heer in Uganda; de open deur voor het evangelie, maar ook het onderwijzen 

van de waarheid zoals we die in Gods Woord vinden.
•	 De gelovigen in Uganda, met wie we in gemeenschap zijn; in hun omstandigheden, hun 

dagelijks leven, dat zo verschilt van onze situaties, ook als het aankomt op de geestelijke 
zaken.

Als we terugkijken, dan kunnen we onze Heer danken, Die ons in staat heeft gesteld een klein 
werk te doen in Zijn wijngaard. We willen u bedanken voor uw ondersteuning en gebeden.

Verbonden in onze spoedig komende Heer,

Paul & Renate, Jesse, Noa Meijer

Verdeling van kleding in Kyanduli.


